
HET GYMNASIUM
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

… de filmreeks van Percy Jackson gaat over een jongen die eigen-
lijk een halfgod is? Hij is gebaseerd op de mythologische halfgod 
Perseus. Percy heeft dus één god en één sterveling als ouders!

… de namen van de planeten in ons zonnestelsel gebaseerd zijn 
op de namen van de Olympische goden? Denk maar aan Jupiter, 
Mars, Venus of Mercurius!

… Julius Caesar helemaal geen keizer was, terwijl zijn naam 
‘Caesar’ letterlijk ‘Keizer’ betekent? Hij was dictator en zijn op-
volger, Augustus, was de eerste keizer van het Romeinse Rijk!

… het Nike-logo heel erg lijkt op de vleugels van Nikè, godin van 
de overwinning? Sommigen zeggen dat Nike het logo op haar ge-
baseerd heeft.

… de Olympische Spelen in het oude Griekenland zijn ontstaan 
in Olympia? Vandaar de naam. Ook toen werden ze elke vier jaar 
gehouden zoals nu!

CONTACTGEGEVENS:

Connect College Echt
Maasbrachterweg 22

6101 XX Echt

www.connectcollege.nl
e-mail: brugklas@connectcollege.nl

Bent u leerkracht van groep 7/8 en zou u ons graag op uw 
basisschool willen verwelkomen voor een of meerdere gymna-
sium-proefles(sen)? Of bent u een ouder/verzorger met vragen 
over ons gymnasium en wilt u een individueel (online) gesprek? 

Stuur dan een mail naar f.nickel@connectcollege.nl om een 
afspraak te maken!
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WIST JE DAT...



Het gymnasium op het Connect College is 
leuk. Waarom? Nou je hebt fijne, kleine klas-
sen. Je krijgt in de brugklas Mytholingua, dat 
is (een van) onze favoriete vakken. Dat wordt 
alleen op het Connect College gegeven!

Met Mytholingua krijg je eigenlijk twee ver-
schillende soorten lessen: Mytho en Lingua. Mytho lijkt op mythe 
in het Grieks. Je raadt het al: we leren dus veel over mythen en 
goden, maar ook over beeldhouwkunst en architectuur, Romein-
se keizers en de Olympische Spelen! Soms werken we ook samen 
met een ander vak zoals tekenen. Het is echt geweldig! Lingua 
is taal in het Latijn. Logisch, want met Lingua krijg je vooral les 
over de oorsprong van talen. We gaan ook ieder jaar op excursie. 
Dit jaar zijn we naar het Thermenmuseum geweest. Hier hebben 
we een opgegraven badhuis gezien. Het was echt cool om in het 
echt mee te maken waar we in de les al over geleerd hebben.

Ook de andere vakken op het gymnasium zijn interessant, zoals 
bètawetenschappen. Het is super fijn dat wij veel zelfstandig mo-
gen werken en allemaal uitgedaagd worden bij deze vakken om 
het beste uit onszelf te halen.

Op het gymnasium hebben we dit jaar iets 
nieuws: de Athena-dagen en een nieuw soort 
rooster!

Een Athena-dag is een dag waarop wij een 
andere manier van lesgeven krijgen dan nor-
maal op school. We verdiepen ons dan meer 
in verschillende dingen zoals bijvoorbeeld de 
eerste wereldoorlog of bloedonderzoek doen. Nadat we een paar 
keer op deze manier les hebben gekregen, gaan we op excursie 
als afsluiting van een Athena-thema. We zijn bijvoorbeeld op ex-
cursie naar het ziekenhuis in Roermond geweest. Deze methode 
is erg speciaal, omdat wij dit als enige niveau op school hebben. 
Daarom verschilt het gymnasium ook met het atheneum.

Wij als gymnasium hebben dit jaar ook een nieuw rooster gekre-
gen. Dit rooster bestaat uit verplichte en niet-verplichte (faculta-
tieve) lessen. In de verplichte lessen krijgen wij gewoon normaal 
les en in de niet-verplichte lessen mogen we kiezen of we de les 
willen volgen of dat we zelfstandig willen werken. Wat fijn is aan 
dit rooster is dat we meer vrijheid en zelfstandigheid hebben, 
maar daardoor natuurlijk ook meer verantwoordelijkheid.

Er zijn misschien ook wel paar van jullie denken dat het gymna-
sium veel verschilt met het atheneum en het daarom ook veel 
moeilijker is, maar dit valt eigenlijk wel mee. Er zijn natuurlijk 
wel verschillen met het atheneum die het gymnasium anders 
maken, want wij hebben bijvoorbeeld de vakken Latijn, Grieks en 
filosofie. Atheneum heeft daarvoor weer andere vakken. Maar je 
hoeft je dus geen zorgen te maken over hoe moeilijk het gymna-
sium is en dat je het misschien niet aan kunt. Je kunt het altijd 
proberen als je een vwo-advies op de basisschool krijgt.

Kortom: het gymnasium is een erg leuk en speciaal niveau wat 
je zeker moet proberen als het je leuk lijkt en als je denkt dat je 
het kan!

Merijn: Latijn en Grieks vind ik leuke en in-
teressante vakken. Hetgene dat ik het leukst 
vind aan deze vakken is bij Grieks het alfabet 
(het lijkt wel een beetje op geheimschrift) en 
de mythen en bij Latijn de geschiedenis. Som-
mige mensen denken dat gymnasium veel ex-
tra werk is, maar dat valt best wel mee. Het 
kost niet veel meer tijd. Daarnaast heeft het atheneum weer an-
dere vakken die wij niet hebben. Bij al onze vakken op het gym-
nasium wordt je uitgedaagd en mag je meer zelfstandig werken. 
Ik ben van de H/V-brugklas naar gymnasium 2 doorgestroomd dit 
jaar. Vorig jaar heb ik een keuzewerktijd Mytholingua gevolgd. Ik 
merk dat ik veel beter bij deze klas en de manier van leren pas. 
In deze klas ben ik ook veel gelukkiger en dat vind ik heel erg fijn.

Danique: Ik zat het eerste jaar al in de gymnasiumbrugklas. Ik 
vond het heel erg fijn dat je heel zelfstandig mag en kan werken, 
waardoor je in je eigen tempo kan werken. Wij hadden ook Mytho-
lingua, daar hebben we nu veel profijt van! Zoals de uitleg over de 
cultuur in Rome en Griekenland en weten hoe verschillende talen 
opgebouwd zijn. Verder is de klas niet zo groot waardoor je extra 
aandacht kan krijgen als je dat bij een vak nodig hebt.

Ik zat vorig jaar in mijn laatste jaar van het gymnasium. Ik heb 
het erg naar mijn zin gehad op het Connect College door het ge-
varieerde lespakket die we al die 6 jaar aangeboden hebben ge-
kregen. Mijn wereld en kennis zijn hierdoor flink verbreed, door 
vakken zoals Latijn en Grieks, maar ook zoals kunst en filosofie. 
We hebben het niet alleen over oude dingen, maar passen ze ook 
toe in het heden, door te werken aan creatieve onderdelen tijdens 
het vak Latijn en Grieks.

Ik ben blij dat ik zes jaar geleden voor het gymnasium heb geko-
zen, want ik heb een aantal hele goede vrienden gemaakt waar 
ik niet meer zonder zou kunnen. Ook de grootte van de klassen 
is precies goed. Het is toch gezellig, maar je hebt ook genoeg tijd 
voor extra uitleg, mocht dat nodig zijn.

Als het je wat lijkt om gymnasium te doen, dan zou ik er zeker 
voor gaan. Je leert een hele nieuwe manier van leren en je doet 
dit allemaal met mensen die er hetzelfde over denken.
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